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Ons eerste terrasje in Grave aan de Maas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vrijdag 18 juli 2025, zonnig, 24 graden   
                                        
Onze vakantie gaat eindelijk beginnen!!!! 
‘Wij’ zijn: Marian, Fred, Hanny, Albert, Joke en Marie Louise,  
en als reisbegeleiders zijn mee Maik, Ans en Thea. 
Rond half drie vertrekken we met  Albert, Joke, Hanny, Fred en alle bagage naar  
Groeps-accommodatie de Lummel in Langenboom. 
Gelukkig komen Marian en Marie Louise rechtstreeks naar de Lummel, anders had het niet in de 
bus gepast, zó vol zit ie. 
Om een uur of drie komen we aan bij ons huis voor deze week, het ziet er super uit!! 
Eerst drinken we een paar glazen water, het was best warm in de bus, en even later worden ook 
de beide dames uit Velp gebracht.  
Ondertussen gaan er al allerlei grapjes over tafel, Joke heeft zelfs een telefoon die grapjes kan 
maken! En Maik denkt dat Hanny een papegaai meeneemt naar bed!! 
De kamers worden verdeeld, Hanny en Joke beneden, de anderen mogen boven slapen. 
De bedden worden opgemaakt en de koffers uitgepakt, klaar om te gaan slapen… 
 

 
 
 
Maar eerst eten we macaroni met sla, en vlaflip en dubbelvla na, iedereen geniet er flink van en 
eet borden vol…maar we houden ook nog flink wat over… 
We zijn allemaal een beetje moe en de meesten chillen lekker bij de tv met allerlei 
Nederlandstalige liedjes. 
We gaan morgen naar een stadje om koffie met taart te eten, en alvast ansichtkaartjes te kopen 
voor alle familie en vrienden, maar eerst: slapen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaterdag. Zonnig later bewolkt, 31 gr en beetje onweer  
 
Na een goede nacht, de meesten hebben gewoon lekker geslapen, start iedereen langzaam op. 
Marian staat als eerste onder de douche en Hanny is pas als laatste na het ontbijt, ze blijkt een 
echte uitslaper, maar het is vakantie…! 
We besluiten vandaag naar Grave te gaan, een klein stadje aan de Maas. 
Na een klein stukje lopen, komen we op het terras van een restaurantje. Het is eigenlijk nog niet 
open, maar na 10 minuutjes kunnen we toch onze koffie met gebak bestellen. Heerlijke appeltaart 
en aardbeienschuitjes met veel slagroom. Iedereen geniet ervan! 
We lopen nog even verder en vinden een winkel met ansichtkaarten. Albert, Marian en Fred kopen 
er een aantal. 
Joke wil eigenlijk nog een mooie mok kopen en die zoeken we bij de VVV. Een mooie mok hebben 
ze niet, maar we krijgen wel boekjes en een rondleiding bij een tentoonstelling over de 
zuiderwaterlinie, waar Albert heel blij mee is. Gelukkig mocht Fred ook nog even naar het toilet, 
Daarna maar snel weer naar huis, het is al bijna half 2 en we moesten nog lunchen! 
 

 

 
 
 
‘s Middags is iedereen best een beetje moe. Albert en Marie Louise gaan gezellig mee naar de 
Jumbo om boodschappen te doen voor de andijviestamppot die we vandaag gaan eten. 
Als we eerst nog even wat drinken vliegen er steeds meer opmerkingen van iedereen over tafel, 
we leren elkaar steeds beter kennen. 
 

 
 
 
Ondertussen schillen 
Hanny en Marian alle 
aardappelen, fijn! 
 
 
 
We genieten allemaal 
weer van de stamppot met 
een gehaktbal, mooi om te 
zien dat iedereen er lekker 
van eet!! 
 
 
 



Omdat het een klein beetje begint te onweren en regenen, gaan we naar binnen, 
waar Maik iedereen oude kampvuurliedjes mee laat zingen. Het is een gezellige 
avond met drankjes en chips, Marian geniet van haar advocaatje met slagroom! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zondag 20 juli, overdag droog, af en toe zon, eind van de middag flinke buien 
 
We worden wakker met geuren van koffie, verse broodjes en croissantjes, het is uiteindelijk 
zondag en ook een eitje was al gekookt! Iedereen wilde een beetje uitslapen, maar voor al dat 
lekkers kwamen we wel ons bed uit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
’s Morgens maken we een rondje om de kerk, dwalen door het doolhof voor de kerk, en voeren de 
geiten en herten in het hertenkampje. Tot onze verbazing was er iets verderop ineens een ijs- en 
koffieboerderij, waar je zelf koffie en ijsjes kon tappen. Maik wierp zich op als ijs-tapper en even 
later zit iedereen met een lekker ijsje in de boerderij-tuin.  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 



Na de lunch gaan we over Brabants wegen naar de Westerbeekse Oogstdag.  
Er waren ouderwetse stoommachines, ouderwetse wasmachines, een smid, een turfsteker, jeeps, 
vrachtwagens, ze lieten zien hoe de tarweoogst binnen gehaald werd en er waren heel veel 
trekkers in allerlei soorten en kleuren met soms heel veel lawaai en rook, een belevenis! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Terwijl we even wat gingen drinken waren er rock en roll-dansers, waar vooral Joke heel erg van 
genoot. Fred stond gezellig in de muziektent om tafel met een aantal Westerbekers. Na nog een 
toiletstop, waar Hanny door minstens 5 mannen geholpen werd, vertrokken we weer met ons 
busje naar Langeboom. 
Net op tijd thuis, het heeft nog even flink geregend!   
 



 
 
 

Omdat we binnen moeten blijven, pakken we  
de sjoelbak, spelletjes en puzzels erbij, gezellig!! 
 
Fred kan heel goed sjoelen,  
Hanny wint bijna alle spelletjes rummycub, 
Marian helpt mee met de steentjes en Joke en 
Albert doen op hun manier mee.  
Marie Louise kan een hele puzzel leggen!!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rond 6 uur halen we patat, frikandellen, berehappen, kroketten en kaassoufflés, voor elk  
wat wils. Lekker!! Gelukkig hebben we nog een toetje van gisteren over. 
Als we aan het eten zijn is iedereen rustig, maar daarna vliegen de woorden en reacties  
daarop weer over tafel!!! Iedereen vindt elkaar steeds lief en mooi, en zegt dat ook regelmatig! 
 
 
Zelfs Karin van de thuiszorg, die elke avond  
voor Fred komt, doet mee! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Maandag 21 juli, ’s morgens droog, ‘s middags donkere luchten en   
regenbuien, 22 graden   
               
’s Morgens na het ontbijt doen we rustig aan, we zitten dan eens binnen, dan eens buiten. 
De boodschappen worden weer binnengehaald, en dus hebben weer brood genoeg om te 
lunchen. 
 
’s Middags gaan we naar recreatieplas de 
Kuilen, best nog een eindje lopen, en 
drinken daar wat. We moeten al binnen 
zitten, maar erg hard gaat het nog niet 
regenen. Maik haalt de bus op, dan hoeven 
we tenminste niet dat hele stuk weer terug 
te lopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als we nét weer thuis zijn gaat het keihard regenen, weer net op tijd binnen.  
Vanavond eten we pannenkoeken bij de Pannenkoekenbakker in Zeeland. Iedereen geniet van 
zijn pannenkoek met banaan, appel/rozijnen, spek/tomaat of champignons/zalm, maar niet 
iedereen krijgt hem helemaal op. Tot slot mogen sommigen van ons nog heel even in de keuken 
kijken hoe ze gebakken worden. 
Weer thuis kijken we nog even tv, rond half 11 ligt iedereen erg moe in zijn bedje. 
Morgen is er weer een dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dinsdag 22 juli, bewolkt en af en toe dreigend, maar ook veel zon  
 
Na het ontbijt gaan we een klein stukje lopen naar de geiten en kippen in onze tuin 
Ze komen al enthousiast naar onze meegebrachte boterhammen toe! 
 

 
 
Na koffie en lunch vertrekken we naar Cuyk om nog wat boodschappen te doen, maar vooral om 
naar de Action te gaan. We komen er allemaal uit met handenvol spulletjes!! 
Vervolgens moeten we naar de boot aan de Lavendelkade, want we hebben met kapitein Jan 
afgesproken om een rondje te varen op de Kraayse plassen. Er zijn er 9, maar we varen maar op 
3 ervan, zo groot is dat! Ze zijn ook heel erg diep, tot wel 40 meter!! 
We zien een paar zwanen, een reiger, een aalscholver, futen, meerkoetjes en eenden. Er moeten 
ook bevers zijn, maar die waren niet thuis… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Na de boot gaan we lekker uit eten bij het Boothuis; de schnitzel, saté, lekkerbek en spareribs mét 
friet en salade gaan er wel in! 
Het is zó veel, dat alleen Marie Louise en Maik hun bord helemaal leeg eten, zelfs Albert lukt het 

niet om alles op te eten!             

 
 

 
 
 
Met hele volle buikjes gaan we weer naar huis.    
We drinken gezellig koffie en thee bij de televisie, we proberen steeds de ‘Bed en Breakfast vol 
Liefde’ te volgen, en iets later op de avond past er ook wel weer wat fris en wat chips bij! 
Voldaan kruipen we allemaal weer in ons bedje. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Woensdag 23-7. 22 gr, ’s ochtends droog, ’s middag af en toe een (flinke) 
bui   
  
Vanmorgen doen we wat spelletjes en lopen weer naar ‘onze’ geiten en kippen met oud brood. 
We drinken gezellig koffie met een koek en gaan vroeg lunchen: we hebben om 2 uur afgesproken 
met Bert Keizer om een rondje met zijn huifkar te rijden. Bert rijdt elk jaar wel een paar groepen 
van Tendens rond, en vindt het heel gezellig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hij is super-enthousiast en vertelt van alles over de omgeving, Het is maar de vraag wie het ritje 
het leukst vindt: hij of wij. Even slaat het paard een beetje op hol, omdat er ineens een groot 
gevaarte van wegwerkers een onverwachte beweging maakt: het paard Vrouwke schrikt en wijkt 
uit naar het naastgelegen zandpad. We schrikken ervan, de huifkar wiebelt behoorlijk, maar alles 
komt weer op de paardenbenen terecht. Iedereen vindt het echt leuk en een beetje spannend, 
alleen Hanny vindt het erg spannend. Albert, Marian en Fred mogen naast Bert op de bok zitten!! 

 

 
 
 
 
 

 
 



Na de huifkar gaan we de stad Mill in, er is een gezellige braderie en veel muziek.  
Joke trakteert ons op een drankje op een terras. Hanny wil graag op bitterballen trakteren maar 

die kunnen niet gebakken worden omdat de keuken dicht is. 
Fred vindt de muziek erg leuk, Joke koopt een paar alpacasokken en Albert weet alweer gratis 

foldertjes en een tas te scoren, Marian en Marie Louise vinden het gewoon leuk  
om even rond te lopen en te kijken… 

 
 

Vanavond halen we Chinees, we laten het ons goed smaken, 
maar houden toch nog een heleboel over… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Donderdag 24-7 24 gr, zonnig  
 
Ook vanmorgen starten we voor de laatste keer heel rustig op, iedereen slaapt een beetje uit en 
zit pas laat aan het ontbijt, vandaag kan het nog, morgen moeten we zeker vroeg op! 
We doen nog een spelletje, sjoelen, en doen nog de laatste boodschappen. 
Om kwart over één moeten we in het Museum voor nostalgie en techniek zijn, oprichter Wim van 
Schayk heeft zijn hele 84-jarige leven van alles verzameld. Je kon het zo gek niet bedenken of er 
was een museum-afdeling van. .  
Alles van tractoren, politie, poppen, blikjes, sigarenbandjes, speelgoed, lampen, lichtknopjes, 
politie-uniformen en nog veel meer, er was zelfs een hele afdeling over de kermis, die helemaal in 
miniatuur opgezet was en hij draaide ook nog, mét kermismuziek!! We zijn het hele museum door 
geweest en hebben nog lang niet alles gezien!! Gids Henk was super-enthousiast en volgend jaar 
willen we graag nog eens terugkomen voor de rest! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

 



 
Weer thuis delen we de Tendens-herinneringen uit, Maik heeft voor iedereen een mooie 
afscheidsspeech, een placemat, een tasje en dé herinnering. Altijd een beetje emotioneel 
momentje voor iedereen, de eerste vrijdag kent niemand iemand en de volgende vrijdag ga je als 
vrienden weer naar huis…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadat we alle koffers zover mogelijk hebben ingepakt, vertrekken we naar de pizzeria in Uden, 
waar we als afsluiting allemaal een lekkere pizza uitzoeken, het smaakt geweldig! En als aller-
aller-laatste verrassing nemen we nog een klein ijsje als toetje, zelfs Fred mag er één hebben en 
is superblij! 
 

 
         Nog een laatste avond samen, 

en dan is deze geweldige vakantieweek helaas echt weer voorbij… 
 
 
 
  

 



 
Vrijdag 25-7, regenachtig.  
 
We staan op tijd op, vandaag moeten we weer afscheid nemen van elkaar en van de Lummel. De 
koffers zijn ingepakt, de bedden afgehaald en alle kasten leeg… 
Na het ontbijt ruimen we het laatste op en wachten op vertrek. 
Marian en Marie Louise worden weer samen opgehaald en de rest vertrekt met het busje naar 
Arnhem. Het regent de hele tijd, maar daar hebben we nu geen last van, wij zitten lekker droog in 
onze bus. 
 

Bij Tendens nemen we afscheid van elkaar, en zeggen: 

tot volgend jaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
Wist je dat: 

 
Hanny zich meestal lekker laat rijden 

Marian de hele dag lacht 
Joke een telefoon heeft die zelf kan bellen, maar die ook nog moppen kan vertellen  

Albert erg meehelpt met huishouden, deuren afsluiten en raampjes van de bus dicht doen.. 
We niet wisten hoe de lamp boven de tafel uit moest, maar dat Fred het na 3 dagen ontdekt! 

Marie Louise voor de eerste keer mee is en het heel erg naar d’r zin heeft! 
Hanny op bitterballen wilde trakteren, maar omdat dat niet gelukt is, houden we dat nog tegoed! 

We soms gesprekken en opmerkingen hebben, ieder voor zich, waar geen touw aan vast te 
knopen is…maar dat hoeft ook niet, erom lachen doen we toch wel 

Joke heel erg geniet van haar dagelijkse cappuccino 
Albert heel veel foldertjes verzameld heeft 

Fred over alles hardop denkt, en daar zelf meestal een hoop lol om heeft, en wij met hem! 

Marian met pijn in d’r grote teen eigenlijk niet meer verder kon lopen, maar  
tóch doorzette, kei-stoer! 

We deze week wel heel veel gegeten hebben 
Marie Louise meestal op alles ja en klopt zegt, maar ook hele leuke verhalen kan vertellen 

Hanny elke wc in de omgeving van Langenboom en omgeving gezien heeft  
Marian heel goed kan zingen, vooral het Ave Maria van Lourdes 

Langenboom in de buurt van Katwijk, Zeeland en Vianen ligt 
Marie Louise wel strijkkraaltjes mee had, maar geen strijkijzer 

Joke vanaf de tweede dag zich heel makkelijk beweegt in en om huis en in de auto 
Albert alle knopjes in huis uitgeprobeerd heeft 

Fred ons haar heel erg mooi vindt  
Alles deze week kei-goed, kei-mooi, kei-gezellig en kei-lekker is 
Maik maar niet op kan houden met gekke opmerkingen maken 

De stoplichten in Italië gemaakt zijn van een rode, een gele en een groene paprika 
Ans af en toe een brillen-schoonmaak-uurtje houdt, en da’s wel nodig bij sommigen 

Thea zich altijd weer laat leiden door alle omwegen van Google maps, maar dat we daardoor wel 
de leukste en mooiste en kleinste weggetjes en dorpjes zien…en dat zijn er veel! 

We deze week heel veel op alle buienradars gekeken hebben, als hij zei dat er regen zou komen, 
kwam het niet, of juist wel, maar dan anders….maar al met al hebben we prima weer gehad! 

En als laatste: 
 

Wij jullie een kei-kei-leuke groep vonden en hopen dat jullie volgend 
jaar weer met ons mee gaan!! 

 
 
 

 
 
 



…en nog een paar losse fotootjes… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


